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Oude meesters
Onlangs bezocht ik het museum Bredius. Hier 
staat – de naam doet het al vermoeden – de 
nalatenschap van Abraham Bredius centraal. 
Hij was een baanbrekend kunstverzamelaar en 
-onderzoeker, die voor diverse musea wereld-
beroemde werken aankocht. In het museum 
is zijn privé-collectie te zien; een bijzondere 
mengeling van bekende namen (waaronder 
Rembrandt en Jan Steen) en prachtige schil-
derijen van kunstenaars die de meesten van 
ons niet bij naam kennen. Hij liet zich bij het 
samenstellen niet leiden door bekendheid of 
prestige, maar door persoonlijke begeester-
ing over de kunst die hij leerde kennen. Het is 
een relatief kleine collectie, maar de liefde en 
gedrevenheid die eruit spreekt, geven het een 
enorme zeggingskracht.

Wat heeft dit alles nu te maken met het werk 
van FeLiRe, zult u zich inmiddels afvragen. 
Welnu, de oude meesters deden mij denken 
aan de boeken die we verspreiden. Ook dat 
zijn parels van “oude meesters”. Wij zijn daar 
zo aan gewend geraakt, dat we de schoonheid 

ervan misschien niet altijd meer opmerken. 
Maar voor veel van onze lezers is hun sta-
peltje FeLiRe-boeken hun enige ‘collectie’ aan 
christelijke literatuur. En misschien wel juist 
daardoor hebben die boeken voor hen grote 
zeggingskracht. Nu we in deze periode van ad-
vent weer nadenken over het Woord dat vlees 
is geworden en onder ons heeft gewoond, is 
het mooi om ook stil te staan bij de kracht van 
woorden om onze diepste overtuiging mee te 
vertolken. 

Of om gezang 318 na te spreken:
Het woord brengt de waarheid teweeg.
Het veranderde in den beginne
een aarde die woest was en leeg
tot een lusthof voor ziel en zinnen. 

Het woord dat God was bij God, 
tussen mensen en mens werd op aarde,
dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde. 

Pieter Heringa, voorzitter Team FeLiRe



De komende nieuwsbrieven zullen we elke keer een van de nieuwe leden van
Team FeLiRe aan u voorstellen. 

Mijn naam is Pieter Heringa. Samen met mijn 
vrouw en twee dochters woon ik alweer heel 
wat jaren in de de regio Den Haag, en vanaf 
het moment dat we hier wonen zijn we lid van 
de Leeuwendaalkerk (NGK) in Rijswijk.

In het dagelijks leven werk ik op het grensvlak 
van onderzoek, strategie en beleid; ik ben 
gepromoveerd in Delft, heb verschillende 
rollen vervuld bij kennisinstellingen, het Rijk 
en in consultancy. Op dit moment werk ik als 
onderzoeker en strateeg bij een hogeschool. 

De kennis en ervaring uit die verschillende 
functies zet ik ook graag in voor het werk 
van FeLiRe. Binnen het team heb ik de rol van 
voorzitter. Daarbij is het mijn taak om het 
team te leiden, maar ook te zorgen dat ons 
werk toekomstbestendig blijft, bijvoorbeeld 
doordat we onze distributiekanalen 

aanpassen aan de technische mogelijkheden 
van deze tijd – voor zover dat past bij de 
mogelijkheden en behoeften van onze lezers. 

Op onze recente reis naar Spanje hebben we 
hier verschillende mogelijkheden voor in kaart 
gebracht; u leest er elders in deze nieuwsbrief 
meer over.

Desde Latinoamérica

Hieronder een kleine greep uit recente reacties van lezers uit Latijns-Amerika.

Mexico
Groeten broeders, ik stuur jullie de eerste foto's van 
de eerste levering die we hebben overhandigd aan 
de studenten van het pres-byteriaanse seminarie 
Juan R. Kenpers in de staat Chiapas, Mexico. 

Filiberto Ronay Roblero Escobedo

Colombia
Veel dank aan mijn broeders en zusters van Felire; de steun die 
zij bieden aan degenen onder ons die zich willen verdiepen in en 
leren van de Bijbelse leerstellingen, is van onschatbare waarde. 
Moge God uw werk zegenen. Moge de genade van de Heer op 
iedereen zijn die deel uitmaakt van deze steungroep voor de kerk 
van Christus. 

Edwin Gerena Rocha

Argentinië 
Beste broeders en zusters,
Ik wens u veel zegen. Vandaag ontving ik met veel 
genoegen de boeken die ik bij FeLiRe had aangevraagd.
Het is een grote vreugde om dit soort literatuur te hebben 
voor mijn werk als herder en leraar en om nauwkeurig het 
Woord van God te kunnen onderwijzen.
De Heer zegene u en mijn gebed tot de Heer voor u.
In Christus, onze Heer en Verlosser,

Victor Hugo Peralta -Bahía Blanca - Argentinië

Het nieuwe team: Pieter Heringa

Nicaragua
Les agradezco mucho. Soy pastor de una plantación de Iglesia 
Presbiteriana Reformada acá en Managua, Nicaragua. Es la primera 
iglesia presbiteriana reformada y confesional en mi país. Y deseamos 
que nos puedan apoyar con buena literatura para obsequiar a los 
miembros y que se aprendan mucho.

Ik dank u hartelijk. Ik ben predikant van een pioniersplek voor een 
gereformeerde kerk hier in Managua, Nicaragua. Het is de eerste gereformeerde 
(confessionele) kerk in mijn land. We hopen dat u ons kunt steunen met goede literatuur om aan 
de leden te geven en dat ze veel leren.

Uw donatie is zeer welkom!



Op bezoek bij Sergio
Van 20 tot 22 november had team Felire een  
2-daagse bijeenkomst bij ons teamlid Sergio 
in Moaña in Noord-West Spanje. Op deze 
plek is Sergio woonachtig en heeft hij recent 
de beschikking tot nieuwe kantoorruimte, 
inclusief opslagruimte voor de boeken en 
een werkplaats om de boekenpakketten te 
maken. Naast dat we dit natuurlijk graag 
allemaal wilden zien en veel te bespreken 
hadden, was het hoog tijd om elkaar eens 
allemaal in real-life te ontmoeten en plannen 
voor de toekomst te bespreken.

Bij aankomst op luchthaven Porto werden 
we opgehaald door Sergio en hartelijk ont-
vangen met een aantal heerlijke Spaanse 
lekkernijen. Na een goede nacht slaap stond 
ons een volle dag te wachten, die begon met 
een bezoek aan Felire’s nieuwe kantoor. Hier 
heeft Sergio ons meegenomen in de kneepjes 
van zijn vak.  

Boekenpakketten samenstellen en alle lo-
gistieke stappen hieromtrent, maar bovenal 
contact onderhouden met de broeders en 
zusters in Latijns-Amerika. Dagelijks stroomt 
Sergio’s mailbox vol met verzoeken voor pak-
ketten of nieuwe vertalingen en met dank-
bare berichten na ontvangst van pakketten. 
Het was voor ons Nederlandse teamleden 
bijzonder om te zien hoe betrokken Sergio is 
op kerken en seminaries in landen door heel 
Midden- en Zuid-Amerika, en wat het werk 
dat hij en wij vanuit Europa doen betekent 
voor onze broeders en zusters daar. 

Dat maakt ons dankbaar om dit mooie werk 
te doen. 

Na een welverdiende lunch, waarbij we ge-
noten van heerlijke tapas en een heel fijne 
Spaanse zon, zetten wij onze vergadering 
voort. We hebben ideeën uitgewisseld over 
manieren om nog meer boeken te versprei-
den, over het efficiënter maken van het hui-
dige logistieke proces, en over het aanspreken 
van nieuwe potentiële donoren. Al met al een 
belangrijke vergadering. 
 
Om de dag in ontspanning af te sluiten, nam 
Sergio ons mee naar een lokaal restaurant 
waar we genoten van heerlijk bereide en vers 
gevangen vis en proosten we met elkaar op 
een geslaagde dag.

De volgende dag lieten Sergio en zijn vrouw 
Olga ons de mooie plekken in de stad Vigo 
zien, dat tegenover Moaña aan de andere 
kant van het water ligt. Na een gezellige 
ochtend hier doorgebracht te hebben, bracht 
Sergio ons naar het vliegveld voor onze terug-
vlucht. Al met al kunnen we terugkijken op 
een nuttige en waardevolle 2-daagse!



Deals worden gemaakt en zonder mankeren 
ook weer gebroken. 

Op het kleine Nederlandse toneel en nog 
meer op het grote wereldtoneel lijkt het of de 
machtige mannen, en soms vrouwen, gewoon 
doen waar ze zin in hebben; het geeft je als 
simpele burger een machteloos gevoel. Maar 
hoe frustrerend ook, de macht lijkt wel aan dit 
soort types vast te kleven en dus trekken zij 
aan de touwtjes. Fact of life.

Met Kerst hebben we meer dan anders de 
neiging om omhoog te kijken. Verrassend 

genoeg wordt je blik meteen weer naar bene-
den getrokken, want God kwam in zijn Zoon 
naar de wereld. 

Aan dat kleintje in de kribbe kleeft ook het 
een en ander, bijvoorbeeld onschuld en zuiver-
heid, maar zeker geen macht. En toch, juist 
van dit kleintje zal God, als Hij man geworden 
is, zeggen: Ik ben erg blij met deze mens, Hij is 
mijn geliefde Zoon!

Maar terug weer in de stal. Hier valt dus 
duidelijk geen deal te sluiten op basis van 
macht. Wat zou je dit kleintje in de kribbe 

in vredesnaam wel kunnen vragen? Je gaat 
misschien dan maar vanzelf over koetjes en 
kalfjes praten. 

Dat gebeurt trouwens ook veel tijdens Kerst.

Maar, is dat de bedoeling van Kerst? Is dát de 
boodschap van God: een vredig tafereeltje, de 
onschuld onder een zuivere ster als voorbeeld 
voor de mensheid?

Nou, dat is ten dele Gods boodschap. 
Inderdaad brengt dit kleintje je ertoe om je 
niet op te blazen, groter te maken, maar om 
neer te knielen, om dichtbij je verwondering 
en bewondering te tonen; knielen voor God 
die zich klein maakte voor ons.

Maar let op, Gods plan is om niet alleen pas-
sief, maar ook actief deze wereld weer naar 
zich toe te trekken. Maar hoe dan? 

In het oude verbond zegt God: Niet door 
kracht of geweld zal het werk worden gedaan, 
maar door mijn Geest. 

Dat is hoe het werk wordt gedaan. Dat kleintje 
-Gods grootheid- zal in deze wereld de mach-
ten van het kwaad opzoeken en overwinnen. 
Dat is een geestelijke strijd. Een geestelijke 
strijd behoeft geen koningsmantel, kostuum 
met rode stropdas of paleis en ook geen geld, 
leger en raketten. Nee, die geestelijke strijd 
vraagt om geloof.

Beste lezer, Kerst vraagt je om niet te vertrou-
wen op macht, maar te leven onder aanvoe-
ring van de Geest van God.

Macht is alles wat je doet en wilt bereiken 
zónder God -je staat in dienst van het kwaad. 
De Geest van Christus verbindt je leven mét 
God en zet je in zijn dienst. Zoals die herders, 
zoals die wijzen, zoals Simon en Anna. 

Verbindt je leven met God, kies voor Hem, 
put je kracht niet uit de bron van het kwaad, 
maar uit de levende Bron. Zijn macht is mega, 
onovertroffen. 

Dat zagen ook de herders in het veld toen 
dat grote Hemelse leger zich aandiende; zeer 
indrukwekkend was het! Maar, die engelen 
zongen geen oorlogsliederen over macht en 
geweld, maar zij zongen uit alle macht over 
vrede op aarde.

Dat is dus wat ons wordt gevraagd met Kerst, 
door God: waar is jouw leven ten diepste in 
geworteld, wat drijft je? En God vraagt je om 
radicaal te kiezen: niet voor macht of geweld, 
maar om zijn Geest als een vuur in je te laten 
branden.

Kom, laten we aanbidden!

Dominee Hans



Financieel verslag t/m oktober 2025

Allereerst willen wij alle donateurs, die ons werk financieel hebben gesteund het afgelopen jaar, 
hartelijk bedanken. Fijn dat u aandacht hebt voor dit dankbare werk. Deze dankbaarheid zien 
wij ook terug in de vele reacties van de ontvangers van onze boeken.

De realiteit is echter dat het nog steeds niet goed gaat met de inkomsten bij FELiRe. Dit jaar is 
er tot op heden € 10.000 minder ontvangen in vergelijking met voorgaande jaren. Als gevolg 
hiervan kunnen er straks minder pakketten verstuurd kunnen worden richting Latijns-Amerika. 
Gevolg daarvan is weer dat de wachtlijsten verder zullen oplopen.

Vandaar dat ik bij deze een beroep doe op uw vrijgevigheid. Wat zou het mooi zijn als u ons 
werk wilt ondersteunen met uw kerstgift. Er is zoveel behoefte naar onze boeken bij onze 
broeders en zusters in Latijns-Amerika. Met uw bijdrage kunnen we deze mensen werkelijk 
bereiken met God´s Woord.

Namens hen: hartelijk dank hiervoor.
Een gezegende Kerst toegewenst!

Gerald van Petersen
Penningmeester FELiRe


