
Uitgave van de Spanje 
Commissie van de Nederlandse 
Gereformeerde Kerk Rijswijk

Secretariaat: J. van Deursen,  
Postbus 1053, 2280 CB, Rijswijk
Info@felire.nl – www.felire.nl
NL75ABNA0426244176 
t.n.v. NGK Rijswijk inzake FELiRe, Rijswijk

NIEUWS

DECEMBER 2023, NO. 172 – VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR – ISSN: 1871-9147

Een toekomst vol van hoop

COLOMBIA-REIS

� ➤ Lees verder op achterzijde 

In ons taalgebruik heeft het woord “hoop” 
een bijzondere inhoud. Je zou kunnen zeg-
gen dat het een ervaring is dat ons in staat 
stelt om in moeilijke situaties vol te houden. 
In “hoop” zit daarom ook “toekomst” op-
gesloten. Ook in de Bijbel zowel in het Oude 
als in het Nieuwe Testament komen we het 
woord “hoop” en het werkwoord “hopen” 
dikwijls tegen. In het Oude Testament kan 
“hopen” verschillende betekenissen hebben, 
zoals “uitzien naar”, “geduldig verwachten” 
of “aanhoudend verwachten”. In het Nieuwe 
Testament ligt de nadruk meer op het woord 
“hoop”, een verschil dat zeker te maken heeft 
met de komst en het werk van Jezus Christus. 
Paulus noemt in zijn brief aan Timoteüs zelfs 
“Jezus Christus, onze hoop” (1Tim.1:2). 
Je zou “hoop” in Bijbelse zin kunnen verge-
lijken met een springveer: ze ontwikkelt haar 
kracht pas echt waar de omstandigheden druk 
op haar uitoefenen. De druk brengt de mens 
immers bij Gods belofte, dat is: bij Christus 
(citaat uit Woordenboek voor bijbellezers). 

In dat prachtige hoofdstuk 11 van de 
Hebreeënbrief staat het kernachtig geformu-
leerd in relatie met geloof: “Het geloof legt de 
grondslag voor alles waarop we hopen, het 
overtuigt ons van de waarheid van wat we 
niet zien” (Hebr. 11:1 NBV).
Het werk van FELiRe is gericht op het onder-
steunen van voorgangers en studenten met 
boeken die de Bijbel verklaren en uitleggen. 
Al meer dan 60 jaar ontvangen zij dankzij 
uw steun(!) pakketten boeken waarmee zij in 
staat zijn weer anderen te bemoedigen.

In een eerder FELiRe-nieuws heb ik u aange-
kondigd dat we dit jaar het boek “Vergeving. 
Kern van het christelijk geloof” van ds. Henk 
de Jong aan ons assortiment zouden toevoe-
gen. Helaas is daar een vertraging in ontstaan 
aangezien onze vertaalster in Madrid om 
gezondheidsredenen haar werk heeft moeten 
stoppen. FELiRe is naarstig op zoek naar een 
nieuwe vertaler/ster om het werk af te maken. 
We leven in de tijd van Advent, verwachting. 

In het bijzonder staan we stil bij de komst 
van onze Heer Jezus Christus in deze wereld. 
Daarom tot slot een vers uit hoofdstuk 10 
dat je het kader zou kunnen noemen waarin 
hoofdstuk 11 staat: “Wij echter behoren niet 
tot degenen die terugdeinzen en ten onder 
gaan, maar tot hen die door hun geloof be-
houden blijven” (Hebr. 10:38); dan volgt die 
lange lijst van wat we wel “de geloofsgetui-
gen” noemen.

Namens FELiRe dank ik u voor uw steun en 
wens u een gezegend 2024.

Ik sluit af met het refrein van een lied van 
SELA:
U geeft een toekomst vol van hoop
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen
leidt ons door dit leven heen.

Klaas Mollema,
voorzitter FELiRe

Nu zijn we op de helft, zeiden Sergio en ik 
tegen elkaar toen we in het vliegtuig terug 
naar huis zaten. We hadden net twee weken 
Colombia achter de rug. 
In Bogotá, Medellín en Rosario spraken en 
interviewden we allerlei pastors, studenten 
en gemeenteleden. We hebben hiervan foto’s 
en filmpjes gemaakt en aantekeningen bijge-
houden. En toen waren we dus op de helft. 

De tweede helft is nu begonnen. We zijn 
bezig met het editen van video’s en het 
opstellen van begeleidende mailberichten. 
Die richten we aan geïnteresseerden, maar 
voornamelijk aan diaconieën van kerken. We 
hopen met FELiRe op de collecteroosters te 
komen en dat de video in diensten getoond 
zal gaan worden. Mocht u/jij in je kerk hierin 
een rol kunnen spelen, graag! 

Sergio Cerni, 
Dominee Hans van ‘t Hoff

Por Vía Postal
Sergio stuurde enkele foto’s van het mo-
ment waarop FELiRe boeken aankwamen 
in Bogota. Hier maakte hij kennis met 
een nieuw contactpunt in Colombia voor 
FELiRe tijdens de reis die hij en Hans 
van ’t Hoff afgelopen maand maakten. 
Voorafgaand aan deze reis ontving hij 

onderstaande brief met hun verzoek om 
boeken:

De genade, de liefde en de vrede van onze 
verlosser Jezus Christus zij met u. Ik hoop 
dat de Heer zal doorgaan u te zegenen in 
uw werk van de verspreiding van het Woord 

van God en de gereformeerde literatuur. Als 
kerk zijn wij begonnen met een zendings-
werk in Colombia, dat als doel heeft kerkge-
meenschappen te stichten met een duidelijk 
bijbels perspectief en de erfenis van de 
theologie van de Reformatie.
Tot eer van God hebben wij nu 4 congre-



➤ vervolg van de voorzijde 

Financieel verslag t/m oktober 2023

Zoals u inmiddels wel gewend bent vindt 
u in bijgaande grafiek de stand van onze 
inkomsten tot en met oktober. We hopen 
het gat in onze begroting van ruim € 8.000 
nog te kunnen dichten met de giften rond 
de feestdagen in december, die normaal 
gesproken hoger uitvallen dan gedurende 
de rest van het jaar.

Van onze medewerker Sergio Cerni in 
Barcelona heb ik begrepen dat er onvermin-
derd veel vraag is naar FELiRe boeken en 

dat er een wachtlijst is, die stukje bij beetje 
langer wordt. Via de normale verzendkana-
len kan er maar een beperkt aantal boeken 
worden verstuurd, omdat je anders in een 
hogere gewichtscategorie komt die veel 
duurder is.
Om ervoor te zorgen dat de wachtlijst niet 
al te ver oploopt proberen we afspraken te 
maken met vervoerders om grote pakketten 
te versturen naar bijvoorbeeld Colombia, 
alwaar deze pakketten door bekende re-
laties verder worden verspreid. Op de reis 

die Sergio onlangs samen met Hans van 't 
Hoff heeft gemaakt zijn er belangrijke con-
tacten gelegd om deze distributiekanalen 
te realiseren. We hopen hiermee nog meer 
pakketten te kunnen verzenden, zodat de 
wachtlijst beheersbaar blijft.

Rest mij nog om u allen hartelijk te bedan-
ken voor uw giften en gebeden in het afge-
lopen jaar.

Gerald van Petersen, penningmeester 

gaties in het land 
(twee in Bogotá, 
één in Ibagué en 
een andere in 
Sogamoso). Ook 
hebben wij een 
Bijbel-instituut, 
waar wij lesgeven 
om leiders en die-
naars te vormen 
voor de kerk. De 

naam hiervan is Instituto Bíblico el Verbo 
de Dios (Het Woord van God).

Op dit moment 
hebben wij 
11 studenten. 
Daarom willen wij 
u vragen of, als 
dat mogelijk is, u 
ons 11 pakketten 
met literatuur zou 
kunnen sturen, 
waarvan we de zekerheid hebben, dat zij 
goed gebruikt zullen worden door onze 
studenten. Het zal hen helpen om te groei-
en in de kennis en christelijke rijpheid. 
Ook willen wij u vragen, als het mogelijk 

is, om enkele aanvullende exemplaren van 
Pásalo te mogen ontvangen, aangezien dit 
heel goed bevallen is bij de leden van onze 
gemeenschap en wij zouden dit graag wil-
len delen met de nieuwe gelovigen, want 
dit zou hen kunnen helpen om een leven te 
leiden in verbondenheid met God.
Verder geven wij u hierbij enkele titels waar-
van wij denken, dat ze heel nuttig zullen zijn 
voor de studie en de vorming van nieuwe 
leiders in onze kerk.
Wij blijven heel erg dankbaar voor de waar-
devolle hulp die u aan onze kerken geeft 
voor de verspreiding van de bijbelse leer.
Moge God u blijven zegenen. Duizend en 
duizendmaal dank.

Rev. Harold Arango Blandon, pastor  
Iglesia Cristiana Luterana Cristo Rey, Bogota

Hallo geliefde broeders van Felire, 

Ik wil u groeten en tegelijk laten weten, dat 
ik vandaag de boeken heb ontvangen, die 
u me hebt gestuurd (naar de zuidelijke zone 
van Buenos Aires, Argentinië). Ook sluit ik 
hierbij een foto in met die boeken.

Ik weet dat zij van 
veel zegen zullen 
zijn in mijn leven 
en werk.

Moge de Heer u 
overvloedig ze-
genen.
Dario Israel 
Toloza.

Geliefde broeders van FELIRE, 

Mijn naam is dominee Carlos Contreras, 
uit Chili, academisch directeur van het 
Theologisch Presbyteriaans Gereformeerd 
Seminarium John Knox. Ik kom u bedanken 
voor de gestuurde 
boeken. Deze zullen 
van grote zegen 
zijn in onze ge-
meente, onderdeel 
van het Project ‘De 
Aanplant’ in Chili.
Heel veel dank,
Carlos Contreras, 
IPR de Chile


